
 



Ruzie over ramen. De nonnen willen privacy.  

Hans Spenckhuysen en de pater van het Nieuwe Nonnenklooster hebben een overeenkomst gesloten 

betreffende hun ruzie over de vensters die Hans heeft aangebracht in de achtergevel van zijn huis, 

waardoor hij zicht kreeg op het erf van de pater. Na bemiddeling door Floris Dirricxzoon, Gherryt van 

Ducsborge en Cornelis Velt is er afgesproken dat Hans uitstekende schutten of blindvensters zal plaatsen 

voor zijn ramen, zodat er vanuit zijn huis geen zicht meer zal zijn op de nonnen en op het erf van de pater. 

Hij zal daarnaast een ton goed jopenbier overdragen aan het Nieuwe Nonnenklooster.  

 

Uitleg: 

Dit is een verhaal over privacy en het nakomen van afspraken. Het gaat over Henk Spenckhuizen, die ruzie 

heeft met een Nonnenklooster. Hij heeft een huis naast de binnenplaats van het Nieuwe Nonnenklooster 

gekocht. Het was gebruikelijk dat de gebouwen rondom kloosters geen ramen hadden, zodat de nonnen 

de nodige privacy hadden. Dat gold ook voor het huis van Spenckhuizen. Hans hield zich echter niet aan die 

regel en zette ramen in zijn huis die uitkeken op het terrein van de nonnen.  

 

Vraag: 

Wat doe jij om jouw privacy te beschermen? 

Kom jij jouw afspraken altijd na? 

 

 


